Roland Van Driessche

Geboren op 06-04-1957 te Zele

Overleden op 17-11-1988 te Rijsel
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Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemnd is uw naam, onvindbaar zijn uw weger.
(ZJ 924)

.l.

Bid voor de zielerust van
de heer
ROLAND VAN DRIESSCHE

geboren te Zele op 6 april 1957 en overleden
te Rijsel op 17 november 1988
begeleid door de gebeden van de Kerk.

Adjunct-inspecteur bij het Ministerie van Arbeid.

"Van al hetgeen nu is, doet het meeste pijn te
weten, hoe het kon zijn". Dat waren de laatste
woorden neergepend door Roland. Zijn zorg is
nu voorbij; zijn aandacht voor de aardse dingen
in de schone streek van Schorisse, het hartje
van de vlaamse ardennen, klapt toe.

Gij waart alleen in die laatste weken...

wij staan alleen met onze vele onverstaanbare
vragen.

De onmacht scheurt ‘'t verdriet schrijnend in
ons allen open:

31 jaar - jouw veel te korte leven.

Jaren waarin we je kenden als zoon,

als zachte teruggetrokken buur.

www. indeken be

't Was een korte tijd

van hooggedroomde idealen, van uren praten
met moeder,

van duizenden karweitjes samen met vader
opgeknapt,

van een drang naar leven, plots gekeerd... in
kiem gebroken.

We zullen steeds aan je denken.
Je blijft permanente herinnering in een
dagelijks streven naar liefde en eeuwigheid.

Heer, geef hem de eeuwige rust.
dat het eeuwig licht hem verlicht
en Roland eeuwig bevrijdt.

Richard en Rosa VAN DRIESSCHE-YDENS,
de families VAN DRIESSCHE, YDENS, STAES
en COPEJANS,

danken voor uw meeleven in de
rouw.
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