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De Heer heeft in zijn vrede opgenomen
MEVROUW

Maria VAN DRIESSCHE

weduwe wvan de heer Frans ROELANDT

geboren te Wichelen op 26 september 1913 en
godvruchtiy overleden in de O.L.Vrouwkliniek
te Aalst op 20 juli 1986, gesterkt door da HH.
Sakramenten der zieken,

Lid van de Kristelilke Bond der Gepensioneer-
den

Lid van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen

Lid wan wverschillende godvruchtige genoot-
schappen

Bijna onopgemerkt heeft deze goede moader
hear schons levenstaak wvervuld. Beschaiden,
zonder zich op te dringen, stond zi] naast haar
betreurde echtgenoot, in de opbouw en de
bloel wvan hun bedrijf,

Haar grenzeloze bezorgdheid, haar totale inzet
voor haar gezin waren voor hasr een vanzelf-
sprekends opdracht die slechts te begrijpen Is
vanuit een diepere inspiratle : haar eenvoudig
maar oprecht diep-kristelilk geloof.

Wij danken God omdat Hi] ons deze in-goede
maoeder Eaf om oneindig wveel wvan te houden.
Wil danken hasr wvoor het leven dat ze ons
schonk en voor het geloof en de voorbeelden
die z& ons meegaf.

Dierbare kinderen, hoa pijnlijk mijn te wvroeg
heengaan u ook valt, toch moet gi] u troosten
met de zekerheid dat onze liefde wvoor altijd
blijft leven, ook over de dood heen. Zo ben ik,
zamen met wvader, dea schakel die u wverder
moet samenhouden. Bewaart steeds en in alle
omstandigheden deze echte en blijvende wver-
standhouding onder elkaar. |k dank u zeer in-
nig wvoor uw liefdevolle toewijding waardoor
gij mijn lijden in mijn laatste uren zovesl
lichter hebt gemaakt, uw zachte hand was mij
een sterke steun.

Dierbare kinderen en lleve kleinkinderen. om
de vele en lleve attentles die jullie mij be-
toond hebben, zeg Ik u hartelijk dank.

Heer God, dit heengaan heeft een diepe won-
de geslagen die nooit helemaal zal helen, maar
al is het afscheid hard, onze moeder zal blij-
ven leven in ons hart en wij zullen haar blij-
ven gedenken in ons gebed.

Liewve moeder, wij danken u omdat wi] uw
kinderen zijn.

Mamis op dinsdag 2 september 1986 om 19%u.

De families
VAN DRIESSCHE, ROELANDT,
DE BACKER en SCHAUVLIEGE
danken u voor de blijken
van deelneming en gebed.
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