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Nooit of nooit was het teveel
om te geven wat hij kon.
Hij was thuis de allerliefste.
Hij was thuis de zon.

AANDENKEN AAN DE HEER

Gustaaf, Albert
Van Driessche

echtgenoot van mevrouw
Florence SCHAUVLIEGE.

Geboren te Schellebelle op 19 augustus 1915
en godvruchtig overleden te Dendermonde
op 8 januari 1992,

Gesterkt door het H. Sakrament en het
H. Oliesel in extremis.

De families: Van Driessche - Schauviiege
Brantegem en Coppens
danken voor uw medeleven en uw vriendschap
hem gegeven tijdens zijn leven.

Voor een dag van morgen.

Wanneer ik doodga,

vertel dan aan de bomen

hoeveel ik van jullie hield.

Vertel het aan de wind

die in de bomen klimt,

of uit de takken valt

hoeveel ik van jullie hield.

Vertel het aan mijn kinderen en
kleinkinderen die oud genoeg zijin
om het te begrijpen.

Vertel het aan onze dieren
misschien alleen door ze aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen
vertel het aan de stad

hoe lief ik jullie had.

Maar zeg het aan geen mens.

Ze zouden niet willen geloven

cat alleen maar een man

dat een mens, mensen zo liefhad
als ik jullie.
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