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Voor de oogen der menschen heeft zij veel
geleden, maar haar kristelijke hoop gaf haar

een voorsmaak der eeuwige vergelding.

T

DIERBARE NAGEDACHTENIS VAN
Mevrouw

FPLORA SYLVIA VAN DRIESSECHE
Lid van de Vrouwengilde St Amands
echtgenoote van Mijnheer
Petrus Theophiel KAMAN
geboren te Overmeire op 22 Maart 1900,
overleden te Antwerpen,

cp 5 December 1937,
bediend van de H. H. Sacraménten.

Zij omsliep in den Heer met die berusting
e die bovennatuurlijke kalmte, die voor de-
weien die tot God gaan de kostbaarste genade
en veor degenen die zij nalaten de zachtste
Lroost Is.

Beminden echtgenoot, en lief dochtertje,
Teerbeminde bloedverwanten en  vrienden,
ik verlaat de wereld waar ik veel geleden
heb, deech uwe hulp die ge mij verleend
nebl gedurende mijn lijden heeft als een
weldoenden balsem  vele smarten verlicht,
daarom, Jdank voor dit alles, ik zal u van
daarboven blijven beminnen. Intusschen bid
vour mij. en welhaast ziem wij elkander
voor altijd weder, in den schoonen hemel,
daar waar noch leed noch kommer meer is,
doch het genot der hemelsche glorie voor
altijd te mogen bezitten.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.
(300 dagen aflas:







