Jef Roels

Geboren op 21-03-1937 te Schoonaarde
Overleden op 17-01-2002 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Mijn taak is af, mijn werk volbrachit

Mijn levensavond neiglt ten nacht.

Ik zal met blsj varlangen, mijn kbon

uil Gods handen ontvangen. (Guido Gezelle)

In de geborgen liefde van de verrezen Christus
leelt voor altipd

DE HEER

Jef ROELS

Echigenoot van mevrouw

Annie DE DECKER

Geboren te Schoonaarde op 21 maart 1937
enoverleden te Gent ap 17 januari 2002,

Gesterkt door de zigkenzalving.

D farnibes ROELS, DE DECKER, DE LATHOUWER en TEMMERMAM
zijn u dankbaar voor uw bidden en deslname in de rouw,

www, indeken be

Dag Jef,

Jewas vol leven, j@ hield van het leven,

Maar zo in 't midden van het leven brak de draad die -
wij weten hel - 2o broos is en teer. Wij staan verslagen

Dag Jaf,

Je was de man van je vrouw, de vader van j& kind

Missen zullen wij, je hele perscon

je gezellig praten, je gulle entvankelijkheid, je opmerkzame gees!,
e zorg voor de mens en alle schepseals die jo ontmoette

Dag Jef,

Jewerk bestond wit dienan, luisigren en zwnigen
Met =1ijl, hotfelif in de amgang en cog voor alk detail
volbracht je gawelensvol je taak in de senaal

Dag Jef,

Gean klacht kwam over je lippen

Het basef mjpte dal de mens het hoofd moet buigen.
Het leven is een strijden, hier eindigt alle lijden.

Aust zacht in de geborgenheid van Gods Hemelhuis.
Geen vaarael, maar een knipoog - Adiew.

Begral. Van Cleemput-Hooprwys
Kouser 181 Zele Tel 052745 13,45


http://www.indeken.be/







