Christophe Van Driessche

Geboren op 09-12-1979 te Dendermonde
Overleden op 31-10-1998 te Berlare
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“Blijf bij ons, Heer, want de avond valt
en de dag loopt ten einde..."

T

Zo bidden wij vandaag
bij het afscheid nemen van

CHRISTOPHE VAN DRIESSCHE

zoon van Freddy en Ginette Vandersnickt
Geboren te Dendermonde op 9 december 1979
en na een smartelijk ongeval overleden
te Berlare op 31 oktober 1998,

Leerling V.T.|. Aalst

De familie dankt U
voor de blijken van deelneming.

OCneindig kostbaar is een kind,

daarom zullen wij onze Christophe hard missen.
Christophe : een levensgenieter,

een vriend van velen,

nu pas beseffend dat ook studies belangrijk waren.

Het leven lag voor

onze opgeruimde Christophe open

als een kleurige tuin vol beloften,

als een ontdekkingstocht naar edelmoedigheid,
waarheid en vriendschap.

De stilte

bij het afscheid nemen van Christophe :
ze zegt meer dan duizend woorden,

ze maakl alles wat wij het diepst

in hem hebben bemind

zoveel klaarder en onuitwisbaar,

Lieve ouders, grootouders,
beste Fréderique,

beste familie en vrienden :
“Herinner mij,

maar niet in sombere dagen,
herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen alles nog kon".

God,

neem onze Christophe op
in Uw eeuwige vriendschap.
Tot weerziens in de hemel.
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