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Vergeel mij, Heer, als Ik oolt Uw gebod heb verlo-
ren of zonder te weten Uw voorschriften schond,

T Laten wij bidden voor de zielerust
van Mijnheer

BASIEL FRANGOIS VAN DRIESSCHE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE ALICE OOSTERLINCK

Voor het tijdelijke leven geboren te Overmere, op
Allerzielen 1881, en er naar het eeuwige geguan,
op 15 jull 1960,

Opgeeiste 1914 - 1918,

Watls de mens eigenlifk gelukkig dat hij op het ein-
de gecordeeld wordt door God, die het hart en de
nieren van de mensen doorgrondt en alles weat. Dit iz
onze troost en onze hoop dat Onze Lieve Heer nist
cordeelt zoals onbedachtzame mensen die stecds ge-
neigd zijn te vercordelen, maar dat Hij met alles reke-
ning houdt, cangezien Hij een goede lisidevolle Vader
is en oneindig barmhaortig,

Utteindelijk heeft deze man rust gevonden bij zijn
Schepper en Meester na een leven vol wisselvalligha-
den, naeen rijk gevuld leven van noeste taale arbeid
dag en nacht. Wont dit toch zullen velen gedenken dat
de dierbare overladene altijd een felle werker iz ge-
weest, er op uit om vale mengen een plezier te doan,
geweldig gedi=nstlg ols hij was en bezield met het ver-
langen van met ledereen in vrede te leven. Velen
mogen zelfs gon hem een voorbeald nemen dat hij
nooit of noolt de zondagymis, noch andere christelijke
plichten, heeft verzuimd. _

Dierbare echigenote, beminde kinderen en klein-

kinderen, de Heer weat hoe redelijk uwe droetheid is | R DHEONE . BONTINGK OVERMERE I

i e

|

en hoe beweenboar de siag die u treft... Buigt gelaten
en nederlg het hoofd, hoe bedroevend mijn plots
hesngoan u ook moge voorkomen, [k dank u voor uw
grote liefde an genegenheid voor mi| Mijn loatste ver-
sa=k iz een virlg gebed tot de barmhartige Heer voor
mijn zielelolenis.

Mijn gelielde familleleden en goede vrienden, lk
hield zo van u. Weest ook nu mijn zlel Indachtig in
uw vrome gebeden.

Laten wij ootmoedig de wler akien bidden tot zijn

zielerust. {7 j- aflaat)
Bij dit droevig heengaan is Uw deelneming
en Uw gebed een ware troost. Wil hiervoor
de uitdrukking van onze innigste dank
aanvaarden.

Mr en Mevr. Maurice Van Driessche-Van de Wiele

en kind,

Mr en Mevr. Theofiel Van Driessche-De Eniif
en kinderen,

Mr en Mevr. Maurice De Donder-Van Driessche
en kinderen,

Mr en Mevr, Jan Colman-Van Driessche,
Mr en Mevr, René Eeckhout-Van Driessche en kind,

De Familien VAM DRIESSCHE en OOSTERLINNEK.




