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Gelukkig rijn zij allen,
die hemelwaarts gencod,
in Vaders handen vallen
en ieven, na de dood. G. G

+
TOT VROME NAGEDACHTENIS

aan

Aviel Van Driessche
echtgencot van

Marie-Eulalie-Rosalie Dierick

geboren te Overmere de 15 Oktober 1896 en schielijk
overledente Berlare de 7 Mai 1951, versterkt In extremis
doar het H. Oliesel,

e

Op een auderdom dat een men, a's hoold van een gezin,
den rijkdom van zijn gerijpte geestelijke kiachten geett voor
het heil der zijnen, wordt hij vaa zijn geliefden weggerukt,
Heer, Gij hebt hem ons gegeven, Gij hebt hem ons ontno-
men, Uw goddelijke Naam weze gezegend.

Hij was een kathollek ult &é&n stuk, een rechtvaardige levend
ult zijn gelost, die met vaste hand zijn kinderen leidde op
de weg die voert naar God,

De tegenspoed bleel hem nlet gespaard, Teleurstellingen
in zijn bedrijf.. Een lichaam door een langdurize ziekie ver-
zwakt .. Toch bleef ziin betrouwen op Gods vaderlijke voor-
zlenigheld onverzwakt en was steeds een levenslustige man
w&or zijn gezin en zijn omgevin .

Bem'nde echtgenole en kinderen, zonder onderbreking
mocht ik genleten van uw rotsvaste trouw en uw oprechie
genegenheld, valhardt In deze verheven gevoelens en ge-
denkt mij daarom elke dag in uw wrome gebeden. God
zegene en beware u allen.

H Maria, hu'p der christenen, kid voar ons.







