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Het huis van de Heer
zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden (psalm 23).

Lielde en dankbaarheid nodigen ons uit het
aandenken te bewaren van

DE HEER

ARTHUR VAN DRIESSCHE

weduwnaar van mevr. Margareta BAEYENS

geboren te Kalken op 7 april 1826 en overleden
inde OCMW-kliniek te Zele op 22 april 1988, ge-
sterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Oud-Gemeenteraadslid.

Stichtend id van de duivenmaatschappij «Op-
rechte Broeders». — Lid van de Kristelijke Bond
der Gepensioneerden.

Bij 't begin van onze twintigste eeuw mocht Ar-
thur als jonge kerel de toekomst met geestdrifti-
ge vooruitzichten tegemoet gaan. Hierop kwam
echter de eerste wereldoorlog een zware dom-
per zetten: vier lange harde oorlogsjaren moest
hij onderduiken. Dit heeft zijn stempel gezel op
zijn verder leven: het werd een leven gevuld met
arbeid en door eenvoud gesierd. Hierdoor werd
zijn persoonlijkheid geadeld, wat is er immers
moaoier dan waarachtige eenvoud ?

In die harde jeugdjaren had hij geleerd zich

verdienstelijk te maken bij vrienden en dorpsge-
noten, dat is hij verder blijven doen.

Hij heeft gelukkige huwelijksjaren gekend, hoe-
wel toch weer de jarenlange ziekte van zijn
vrouw Margareta als een kruis steeds zwaarder
drukte tct de dood haar, nu 21 jaar geleden,
wegnam.

Was de jeugd een harde tijd, des te rustiger was
de herfst. En het werd een lange herst, waarin de
bladeren wel geleidelijk neervielen, maar de
boom stevig staande bleef, Hijwist zeer goed dat
het einde toch eenmaal komen zou. Op dat uur
was hi] met bewuste aanvaarding voorbereid.
Zijn diepkristelijke avertuiging gat hem hiertoe
de nodige sterkte met het hoopvol uitzicht op
eeuwig hemels leven.

Mochten wij allen die hem gekend en van hem
gehouden hebben, zijn voorbeeld volgen.
Moge de Heer hem opnemen in zijn heerlijkheid.

De families VAN DRIESSCHE, BAEYENS,
VERBEKEN en EECKMAN

danken U voor de blijken van deelneming hen
betoond in rouw en gebed.
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