Raphaelle Van Doorsselaere

Geboren op 25-01-1914 te Uitbergen
Overleden op 09-08-1975 te Lokeren
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WIL BIDDEND GEDENKEN DE ZIEL VAN
MEVROUW
Raphaelle
VAN DOORSSELAERE

Echtgenote van de Heer
ALBERT DE JAEGER

geboren te Uitbergen op 25 januari 1914 en

godvruchtig overleden te Lokeren op 9 au-

gustus 1975, gesterkt door de H. Sakramenten.
Lid van de bond der gepensioneerden.

Nelleken, zo was ze gekend door groot en
klein, heeft door haar heengaan de Donkse
gemeenschap diep ontroerd. Bij haar aan-
kondigen van de Kruisweg bi] het laatste
overlijden, heeft zij noch iemand van ons
vermoed dat het voor haar de laatste keer
zou zijn.

In de zomer van het leven, altijd opgeruimd
en bezig, werkzaam en vol zorg en zeer
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gastvrij, dienstvaardig voor elk; zo hebben
we haar tot voor een paar maanden gekend!
Zij zelf heeft niet kunnen genieten van wat
ze anderen heeft bezorgd : een gelukkige
oude dag.

De dierbare overledene was een gelovig
mens en bewust ontving ze de sacramenten
der zware zieken als een veilige reispas.

In Jezus spoor is zij door het leven gegaan,
weldoende en haar kruis dragend, wetend
gat_da dood geen einde is maar een nieuw
egin.

Beminde echtgencot, Agnes en Cyriel en
mijn Saliafde kleinkinderen, u zult mij mis-
sen. Dank voor de grote genegenheid. BIijf
moedig en steun elkander. Alléén in uw ge-
loot zult ge licht, hoop en kracht vinden.

Dierbare familieleden en kennissen dank voor
uw gebed,

O.L. Vrouw van Bareldonk bid voor haar.

De families VAN DOORSSELAERE,
DE JAEGER, CLINCKE en DE VREESE,

danken U om de gebeden en blijken
van kristelijke deelneming hen betoond
hl'" hr?; afsterven van hun gellefd fa-
milielid.
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