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Zoals allen sterven door hun gemeenschap met
Adam, zo zullen ook allen herleven door hun ge-
meenschap met Kristus. il Kor., 15, 22}

PIETEITSVOLLE HERINNERING
aan de Heer

RICHARD VAN DOORSELAER
echtgenoot van Mevrouw

ANMNA BONTINCHK

voor deze tijd van aardse beproeving geboren te
Schellebelle op 28 november 1906, voor de geluk-
zalige eeuwigheid herboren te Gent op 23 augus-
tus 1967 .

"Miin vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hii had den zwaren last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn

in woord en daad,

Dat is het schoone, dwaze kwaad

waar, na ons Heere Jezus Christus,

de sterkste man aan ondergaat.

Onder de schaduw van een dorpsche kerk
ligt ziin sobere zerk.
Ik weet hoe zijn gedenken mij gelijk een lichte
wolk behoedt.
Ziin roode, bange handen hield hij stervend
Christus tegemoet”,

Jwww, indeken_ be

ALTIJD en overal zeggen wij U dank. almachtige
en eeuwige God, door Kristus onze Heer. De on-
ontkoombaarheid van de dood bedroeft ons, maar
de belofte der onsterfelijkheid troost ons. In Kristus
immers rees voor ons de zekerheid van de verrij-
zenis.

ODI{ danken wij U, Hemelse Vader, omdat uw
goddelijk vaderschap zo menselijk werd weerspie-
geld in de liefde en het leven van onze aardse
vader.

Mevrouw Richard Van Doorselaer
en haar kinderen Elie en Anny, Willy,
Marc, Gemma, samen met de families
Van Doorselaer en Bontinck aanvaarden
dankbaar uw gebed en medevoelen

Drukk. J. Cooman-Michiels Schellebelle




