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En toch telkens weer

zullen wij je tegenkomen,

Zeg nooit ; het is voorbij,

Slechts je lichaam werd ons ontnomen,
niet wie je was en ook niet wal je zei.

.'.

Liefdevol aandenken aan

DE HEER

Marcel BAYART

Echtgenoot van mevrouw Mireille ROELS
Papa van Celine, Caroline, Stephan en Vincent

Geboren te Agen (Frankrijk) op 3 februari 1966

en plotseling overleden te Gent op 3 oktober 2002.

Lid van Judoclub "Kumiuchi” te Berlare
en van L.EC. Computerclub
Trouwe bloedgever van het Rode Kruis

Marcel,
Je was een levenslustige, jonge man en een “keitoffe”
papa. We hadden nog zoveel plannen en je was zo fier
op je kinderen en je vrouw alsook op je huis.
Vrenden konden altijd op je rekenen.
Je was -volgens je eigen uitspraak - :

“Marcel Bayart, comme chevalier Bavart,

sans peur en sans reproche”

Judo was jouw grote passie. Je was mijn steun en
toeverlaat, mijn rots in de branding. Samen konden
we alles aan. En nu... 2o plots scheiden onze wegen.
Mijn taak is hier nog niet af. [k moet verder voor de
kinderen,
Jij vertrekt op een mooie lange reis.Voor velen een
reis naar het onbekende, voor ons een reis naar licht
en liefde, wetende dat dood niet dood is en wij elkaar
terug zullen zien en spreken. Dit geeft mij de kracht
om door te gaan.

Mireille

Lieve papa, wij zien je graag. We zullen je missen
maar nooit vergeten. Je leeft verder in ons hartje en

« hwrinneringen. Slaap zacht. Tot weerziens,

Celine, Caroline, Stephan en Vincent.

Vie het eeuwige leven “voelt™ voelt zich veilig.

+ ograf. Van Cleemput Druk. EVL









