Elisa Bagyens

Geboren op 04-12-1905 te Heldergem
Overleden op 08-10-1980 te Aalst
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Ik wil u houden en voor mi] bewaren.
Gij zijt bezit dat zelfs de dood niet neemt.
En ouder wordend moet ik langer staren
op uw gelaat dat langzaam vervreemdt.

a. k..
T
GEDENK (N UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW

Elisa BAEYENS

echigenote van de Heer
Nestor MINNAERT

Geboran te Heldergem op 4 december 1905

en godvruchtig overleden in de O.L.Vrouw-

kiiniek te Aslst op 8 oktober 1980, gesterkt
door da H.H. Sscramenten der Zieken,

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden

Wij zijn ontroerd door dit zo viug
heengaan van een diep kristelijke
moeder.

Fenvoud en belangloze liefde voor man
en kinderen voor allen die haar ken-
den, kenmerkten haar leven. Met de
woorden uit de Bijbel zou ik zeggen :
Zij is iemand in wie nooit enig teken
van onwil of valsheid aanwezig was.
Zij was zo goed.
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Biddend en zorgend heeft zij haar
man en familie bijgestaan in hun strijd
voor meer sociale rechtvaardigheid op
deze wereld. En dat is schoon!
Vanuit onze kristelijke overtuiging zeg-
gen wij: God zal haar belonen voor
dit vruchtbaar leven van deze stille
en bescheiden harde werkster. Voor
zulke mensen heeft God een Onbe-
grensde Vreugde: DE HEMEL dus,
weggelegd.

Met deze Evangelische Boodschap van
Jezus, nemen wij afscheid met dank-
bare herinnering. Wij zeggen: tot
ziens.

a.s.

De families
BAEYEMS, MINMAERT, BEERENS en

GEES

davgen U wvoor uw blijken van desl-
neming en uw gebeden.

Ultg. M. VAN SANDE, koster, Aaigem



