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Geboren op 12-05-1920 te Oppuurs
Overleden op 15-05-1965 te Mortsel
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Bewaart allen mijn aandenken in uw hart
en moge een gebed uw tranen heiligen.

.i.

BID VOOR DE EEUWIGE ZIELERUST VAN

de Heer Joseph GABRIELS,

Qorlogsvrijwilliger en ocorlogsinvalied 1940-45,
Vereerd met verschillende militaire eretekens,

Echtgenoot van Mevrouw Fernanda De Winter,

geboren te Oppuurs op 12 mei 1920 en
overleden te Mertsel op 15 mei 1965,

Na bediend te zijn van de H.H. Sacramenten
en voorzien van de Pauselijke Zegen
ain Articulo Mortisn.

G!j hadt hem ons, o Heer, tot ons geluk ge-
schonken. Gij eist hem weder : Wij staan
hem af, alhoewel het hart met droefheid
overladen. H. Ephrem.

H!j heeft in ons midden gelesfd eenvoudig.
zachimoedig en deugdzeam, vol liefde en
goedheid, vol! gedienstigheid tot ons allen.

Beminde echtgenote, geliefde kinderen en
lieve kleinkinderen, gaarna ware ik nog bi)
U gebleven, maar God riep mij. Zijn heilige
Wil geschiede. Vergeet mij mniet in uwe
gebeden. In de hemel waar wij elkaar zullen
wederzien, zal ik voor U bidden.

Mijn dlerbare familieleden en vrienden
oidt voor mi;.

Bermhartige Jezus. geef hem de eeuwlge
rust. (300 d. afl.)






