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¥ Bid voor de ziel van
ROSALIE DE LEENHEER

echtgenote van

LIVINUS BLANCQUAERT
Geboren te Overmere de 28 Juni 1912 en er
godvruchtig overleden de 25 Mel 1948.
Versterkt door de H. H. Sakramenten.
Lid v/d Vrouwen-Communiebond en boerinnengilde.

De laatste tocht van de overledene was naar de
Boerinnenkapel, waar ze haar genezing kwam a’sme-
ken van de else Moeder. Daar stond 't beeld van
de Moeder-Maagd en daarnevens stond een goede
zieke moeder. Ja, een goede moeder is de overledene
geweest; een offervaardige, levenslustige en blijde
moeder met een gulle lach en een vriendelijk woord
voor iedereen| Zoals de leeuwerik smorgens de
lucht imtijgl en zijn lied laat weerklinken over de be-
dauwde velden en weiden, zo zong de overledene
elke dag lied na lied welke de vertolking waren van
haar blij hart en de uitstraling van een gelukkig ge-
zinsleven. Maar gelijk de leeuwerik na zijn hoge
viucht zijn lied eindigt, zo kwam sinds geruime lijd
geen lied meer over haar lippen en iedereen begreep
dat haar ziekte decarvan de enige ocorzaak was.
Ondanks de beste zorgen van haar echigencot en
tamilieleden, ging ze s.il haar weg op naar de eeu-
wigheid. — Gelietde echtgenoot, slechts 11 jaar is ‘t
ons gegund geweest 't echielijk leven samen door te
hrm%rn. Het waren echter 11 joar van onvergetelijk
huiselijk geluk. Hierboven zal ik bij de Heer 5E:dd«:liaum
dat Hij U, vader van 2 weesjes, moge sterken in de
E:]nll}kn last waarin ik U olleen moet cchierlaten.

eve kinderen, aan de handen van vader stond gij
rond mij toen ik van U hee ging. Mogel gij met vaders
kloeke handen en zijn lie’devol hart groot worden en
van heden at met samengevouwen handjes bidden
voor uw overleden moeder die zoveel van u hield en
voor vader welke nu nieuwe zorgen kent. — Gelieide
ouders, broeder en zusters, hebt dank voor uw vele
zorgen tijdens m'jn ziekte en helpt verder mijn man en
mijn lleve kinderen. — Beste Feden van de boerin-
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