Maria Justina De Pauw

Geboren op 10-04-1882 te Berlare
Overleden op 02-06-1968 te Berlare
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Uw dienares, laat Gij, Heer, nu naar Uw
woerd, in vrede gaan,
.?.
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

MARIA - JUSTINA DE PAUW

WEDUWE VAN DE HEER
FLORENT ADAM

geboren te Berlare op 10 april 1882 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen op 2 juni 1968
Voorbereid door de H, Sakramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Neen moederke, gij die op deze Pinksterdag
van ons zijt heengegaan, u zvllen wij nog niet
zo rap kunnen vergeten.

Al waart ge oud en sukkelachtig geworden,
toch zagen we in uw ogen nog steeds de liefde
lichten, die ge ons steeds hebt toegedragen.

In de vele rimpels van uw voorhoofd venden
we de kommer en de zorgen van zoveel jaren
toewnding aan ons grote gezin.

Op uw gebogen gestalte woog meer dan een
halve eeuw werk en zelfvergetelheid.

En in het trillen van uw handen bleef de teder-
heid nabeven van uw gevoelens voor ons allen.
Gij hebt ons steeds geholpen naar het goede en
het schome, moederke.

Mocht gij zelf nu het eeuwig - schone en goede
ontwaren in de vreugde van de Heer!

" Mijn duurbare kinderen en kleinkinderen,
voor de genegenheid en de zorgen die ge me
steeds hebt betuigd, dank ik u wvan harte.
Vooral u mijn zoon Romain, die mijn steun ge-
weest zijt in mijn oude dag,

Gij, en al myn familieleden en vrienden, wilt
steeds voor vader en mij blijven bidden.

Mijin Jezus, barmhartigheid.”

DE FAMILIES DE PAUW, ADAM,
ROGGEMAN EN DESCHRIJVER:

danken U oprecht voor de blijken van

innig meeleven en voor uw vroom gebed,
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