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Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest.

+
Gedachtenisprentje aan leven en dood
van Mevrouw

MARIA DE PAUW

echtgenote van de Heer
JAN NDE PALMENAER

geboren te Berlare. de 5 mei 1913, & overleden
te Uithergen, de 18 oktober 1070
Gezalld met de H.Olie der zleken in extremis.
_—

Een viome en diep kristelijke yrouw is naar
het hemels Vaderhuis. Zij bewandelde steeds
de wegen des Heren en stelde er steeds alles
op om de kristelijke geest en gedachte in haar
huis en haar omgeving te doen heersen.

Hetleven van de mens is broos en verganke
lijk. en al het goed det wij nastreven hier op
sarde, isvan korte duur. Onze ziel 28l eeuwig
blijven hestaan en zal gecordeeld worden nanr
de waarde van ons aards leven.  1n Gods oog
heeltalleen waarde datgene wat wij deden voor
ons geestelijk goed of voor het welziin van onze
naasle, als evenbeeld van God,

Beminde echigenoot. kinderen en kleinkinde-
ren. onverwacht maar toch niel onvoorhereid

ben ik noar mijn Heeren God teruggegaan.
moge dil vaor u de grootste lroost zijn en levens
dat gij steeds goed en gencgen voor mij zijt
geweest

Beste bloedverwanten en kennissen. ook gij
waart gued en vol zorg voor mij.  Ook aanu

Llijf ik denken

Mijn aandenken bliive u steeds hij. vooral
in uw dagelijkse. vurice gebeden.
Jezus, M ria, Jozel |

De lamilies De Palmenaer, De Pauw,
Ongena en Van de Wiele,

danken U zeer hartelijk voor de
troostvolle blijken van deelne-
ming en gebeden.
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