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Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in
Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Petrus-Jozef BAEYENS
echtgenoot van mevrouw
Leonie VAN DEN BROECK

geboren te Wanzele, op 3 februari 1926 en god-
vruchtig overleden te Gent, in het academisch
ziekenhuis, op 25 september 1971. Hij was
gesterkt door het heilig sacrament der zieken.

Lid van verschillende godvr. genootschappen.

Heer Jezus Kristus, U bent altijd bij ons in
goede en in kwade dagen. U bent de Zoon van
de almachtige God, maar toch bent U dicht
bij ons. U bent mens met de mensen. U hebt
in uw leven zelf de droefheid gekend bij het
overlijden van iemand die U dierbaar was.

Toen Lazarus, uw goede vriend, gestorven
was, hebt U bitter geweend en uw tranen de
vrije loop gelaten. Heer, geef ons kracht, nu
we zelf ook in rouw gedompeld zijn. Schenk
ons de kracht om het leed te kunnen dragen
en maak ons sterk, opdat we er niet onderdoor

s indeken be P

gaan. Luister noar onze gebeden Heer, die
wij storten voor onze dierbare overledene en
voor onszelf. Eens zult U ons allen doen
opstaan uit de dood, U, die de verrijzenis bent
en het leven.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik had zo
graag nog vele jaren bij U gebleven. Trachten
we tot God te bidden : “Uw Wil geschiede.,
Denk aan mij in uw gebed.

Beste familieleden en vrienden, gelieve voor
mij te bidden, eens zien we elkander weer bij

de Heer.

Mevr. Petrus-Jozef Baeyens-Van den Broeck,
Mejuffrouw Anna Baeyens,

Mejuffrouw lrma Baeyens,

Meijuffrouw Maria Baeyens,

Mejuffrouw Anita Baeyens,

De families BAEYENS, VAN DEN BROECK,
TRIEST en IMPENS,

danken U voor de blilken van kristelljke
deelneming in hun rouw.
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