Jozef De Pauw

Geboren op 25-06-1889 te Serskamp
Overleden op 12-02-1968 te Gent
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ZALIGE GEDACHTENIS

van de Heer

JOZEF DE PAUW

echtgenoot van Mevrouw

Emma, Maria MEULEMAN

geboren te Serskamp op 25 juni 1889 en
godvruchtig overleden te Gent in de kliniek
Maria-Middelares op 12 februari 1968.

Voorzien van de Heilice Sacramenten der
zieken en de volle aflaat voor het stervens-
uur.
Ouod-Gemeenteraadslid
Oud-Voorzitter van de C. 0, O,
Lid van de Koninkliike Muziekmaatschappij
"Eendracht maakt Macht”
Oud-Strijder van de ocorlog 19141918
Vuurkruiser
Vereerd met verscheidene eretekens

Een eenvoudige en doorgoede mens, een
voorbeeldig christen is van ons heengegaan.

Met het eenvoudig maar onwankelbaar
geloof van de rasechte christen heeft de ge-
liefde ontslapene het leven gezien en beleefd.
Daarom bleef hij onwankelbaar in de vrees
van de Heer.

Met volle overgave aan de H. Wil van
God aanvaardde hij lijden en dood, overtuigd
dat zij die met Christus hebben geleden ook

met Hem zullen verheerliikt worden. "Gij
neemt het leven, God, niet van ons af, Gij
maakt het nieuw, dat geloven wij op uw
woord”. Prefatie der dodenliturgie
Geliefde echtgenote, beminde zoon. schoon-
dochter en kleinzoon : hebt allen dank om
uwe genegenheid en goede zorgen.

Dierbare broeder, zuster en familie : vergeet
me niet in uw gebeden.

"Mijn Jezus, barmhartigheid”.
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De families DE PAUW, MEULEMAN,
HUYLEBROECK, DE BACKER en GALLE

danken U om de gebeden en blijken
van christelijke deelneming hen betoond
bij het afsterven van hun geliefd fa-
milielid.

dukk cooman-michlels, schellebells
Begralenisondern. Wwe R. De Scheppar, Wetteren




