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Heden ik... Morgen gij.
T Bid voor de ziel van

FRANS DE PAUW

weduwnaar van

JUSTINE PAELINCK

geboren te Uitbergen, de 10 september 1886 en aldaar over-
leden de 9 april 1956, gesterkt door de troostmiddelen van
onze Moeder de H. Kerk. Lid v/d confrerie van "t H. Hart.

Hoe moet elk rechtgeaard mens groten eerbied hebben
veor de arbeider, die uit plichtvervulling & uit liefde voor zijn
huisgezin, noch moeite, noch offer ontziet om aan vrouwen
kinderen het nodige te verschaffen tot levensonderhoud.
O. L. Heer, de Goddelijke arbeider van Nazareth, ziet met
welbehagen neer op de nederige maar edelhartige arbeider.

De laatste maanden van zijn aards leven waren een
aaneenschakeling van lichamelijke ellenden. Geduldig en on-
derworpen aan Gods H. Wil heeft hij al zijn pijnen verdragen.

Hoe zoet is het voor een vader te mogen denken dat hij
al zijn plichten gekweten heeft, en dat hij sterft in de ver-
troostingen van de H. Godsdienst, omringd van zijn kinde-
ren, die hem bewenen, omdat zij gevoelen dat zij allen van
hem bemind werden.

Dierbare Kinderen, sedert lang nodigt moeder, die ik zo
mistte, mij wit en ik wens bij haar in de hemel te gaan. Van
uit de hemel zal ik samen met haar over u waken., Hebt
dank om uwe genegenheid, gif vooral die mij in mijn ziekte
met zoveel zorgen hebt omringd. Herinnerd u wat ik voor u
gedaan heb; weet dat ik niets verzuimd heb van hetgeen u
nuttig kon zijn, verdraagt elkander in licfde. bewaart het
aandenken van uw vader in uw hart en vergeet hem niet in
uw gebeden.

Dierbare bloedverwanten, nu ik voor mijn oppersten
Rechter moet verschijnen, verleent mij de hulp uwer gebeden.
Mijn innigste dank aan all:n die mij g=troost en versterkt
hebben in mijne ziekte.
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