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Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Orly Baert
Echtgenote van de heer Jean-Pierre Persyn
 26-03-1949 t 14-11-2006
Bedankt voor uw medeleven, uw hulp en

uw bemoedigende woorden.
Bid voor haar en






Orly was aangenaam en makkelijk in de omgang. Ze was geen
tafelspringster, geen grootspreekster. Zij deed wat moest: Peter en
Steven grootbrengen, zorgen voor Jean-Pierre die zelf ook goed voor
haar zorgde, haar schoolwerk als onderwijzeres naar behoren
vervullen. Dat alles deed ze met veel genoegen. Ze keek uit naar
bijeenkomsten en feestjes met vrienden en familie. Wat hield ze
ervan er een paar dagen op uit te trekken. En hoe nauwgezet hield
ze de gebeurtenissen van de reisdagen bij om de herinnering aan

gelukkige dagen lang te kunnen vasthouden.

Vooorgoed ziek worden als je pas je loopbaan beéindigd hebt, als je
kleinzonen van peuter en kleuter schoolgaande kinderen worden en
steeds levendiger om de aandacht en de tijd vragen, die je nu
eigenlijk zou kunnen geven... Je wenst het niemand toe.

Het overkwam Orly. Ze voelde de ziekte aankomen. En toen de
symptomen zich steeds duidelijker opdrongen, onderging ze moedig
de fasen van ziek zijn en medische behandeling. Eerst geloofde ze er
sterk in dat ze de ziekte zou overwinnen. Na enige maanden werd
dat steeds minder zeker. Maar wie heeft haar horen klagen? Ze heeft
zelf het onoverkomelijke verwerkt, er steeds op bedacht te ontzien
wie haar dierbaar was. Hoe sterk moet je daarvoor zijn! We zijn diep
verdrietig maar we zijn haar zo dankbaar. Mocht nu ook de goede

God voor haar zorgen.






