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MEVROUW

Hortensia-Maria EECKHAUT

Weduwe van
de heer Joseph VAN DE VELDE

Geboren te Wichelen op 20 oktober 1908
overleden te Wichelen op 19 december 1996
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families : EECKHAUT, VAN DE VELDE, VAN
KERKHOVE en VAN DE VELDE danken voor
uw gebed en medeleven.
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Hortense haar leven was een typisch er zijn ; "als
moeder aan de haard”. Sinds haar huwelijk met
haar echtgenoot Jozef was het een bestendig thuis-
biijven om opvang te ziin van haar man en de vijf
kinderen. Die wederzijdse genegenheid mogen
beleven , dag in dag uit, was voor allen een bui-
tenbeentje. Die onderlinge liefde, die onderlinge
goedheid, een puur gelukkig ziin de kinderjaren en
jeugdiaren door, En later nog na de huwelijken van
zonen en dochters met hun echtgenoten, kleinkin-
deren en de acht achterklein-kinderen. Een weelde
rond Hortense ; * dé moeder aan de haard bij uit-
stek” in de kraaknette woning. Ook de buren met
hun kroost wisten van die tederheid te genieten,
het was er voor hen ook een opvang. En goddank
was het wederzijds. Het gezin Van de Velde-
Eeckhaut op “Ten Brugsken" was en blifft zo sterk
Christelijk geinspireserd. Een brug slaan tussen
aarde en hemel het leven door.

Gustaaf de oudste van het gezin en vader-figuur is
er het sprekend voorbeeld van, De manier waarop
hij zijn ouders en de ganse familie, buren en mede-
parochianen met oprechte liefde weet te bejege-
nen; het is allemaal zo spontaan en zo innemend.
Unaniem hebben de broers en zussen rmet hun
echtgenoten ons getuigd dat Gustaaf alle lof ver-
diend vooral hoe hij tot het uiterste “moeder” heeft
verzorgd tot het bittere einde toe. Een uniek gg-
beuren in deze modeme en onverschillige tijd. De
postbode blift ons allen de boodschap brengen
die Jezus heeft gebracht met Maria en Jozef. Ook
Hortense en Jozef die het hebben doorgegeven :
Heb elkander lief, verdraag elkander en wees goed
voor mekaar”. Een boodschap van “Vrede'.









