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Aandenken aan

LUCIEN EASTON
cchtgenool van Henriette Aelter
Taxibestuurder

Geboren te OQostende op 5 juli 1927

en na een ongeval overleden te Ooslende

op 6 mei 1983, bediend van de sakramenten der
zieken

lemand in zijn volle werkkracht en levenslust,

is plots. onverwachts, door een spijtig ongeval,

uit het leven weggerukt.

Wij staan verstomd, wij zijn opstandig en vragen
ons af : waarom?

Zells de beste zorgen, konden hier niet baten,
niemand kon de treurige ondergang van hel
lichaam tegenhouden. Wij kunnen alleen het hoofd
buigen en proberen te aanvaarden. in het kristelijk
besel dal wij zullen herrijzen. over de dood heen,
omwille van ans geloof in Christus, onze Heer.

Zijn beroep als taxivoerder was voor hem een ‘ten
dienste staan van zijn evenmens'. Het wel en wee,
leelde hij mee, niet als een opperviakkige
toeschouwer, doch als mens die met open cor en
medevoelend harl naar de anderen kon luisteren.
Hij was een vriend van Jan en alleman. Over dit
alles is thans het doek gevallen,

Dierbare echtgenote : heb dank voor die jaren

die ik mocht delen in uw liefde. Craag had ik nog
vele jaren naasl u gestaan. in lief en leed.

Helaas. het mocht niet.

Gelielde kinderen en kleinkinderen, bemin elkaar
zoals ik u heb bemind, opdal er nooit tweedracht
kome. Wees een steun voor moeder en bid voor mij.
Beste collega’s en vrienden. dank voor uw
genegenheid die ik mocht ervaren.

Henriette Aelter

Jean Pierre en Ingrid Moermans-Easton

Luc en Anne Marie De Knop-Easton

Nancy Easton

Peter Moermans

Rina Moermans

Mercedes De Knop

De families Easton, Aelter, Godts en Degroote

danken u
voor uw blijken van deelneming

drukkerij serigrafiek zandvoorde el [D549) 2G6R800
begraf. en crem. marote onostende tel (D39) 706362



