Jan Bach

Geboren op 27-02-1913 te Budafok (HU)
Overleden op 15-08-1995 te Smetlede
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Alles heeft zijin tijd en uur:
geboren worden en sterven,
Zaaien en maaien ...

'f“ 1
Bedroefd, maar niet zonder hoop,
vertrouwen wij toe aan Gods liefde

MIJMHEER
Jan BACH
echtgenoot van mevrouw Rozalie IMPENS

Geboren te Budafok (Hongarije) op 27 februari 1913
en godvruchtig overleden te Smetlede,
in familiekring, op 15 augustus 1995,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Wie kende Jan Bach niet? Hoewel van ver geko-
men werd hij echt een man van bij ons. Die klgine
Hongaarse jongen die naar ons land kwam samen
met vele anderen wegens de erbarmelijke toestand
in zijn vaderland, vond hier een thuis waar hij een
gelukkige jeugd kon doorbrengen.

Meer dan 60 jaar geleden stichtte hij met zijn echt-
genocte een gezin waar hij als vader zijn stuk stond.
De lichamelijke pijnen die hem nu en dan kwelden
konden niet beletten dat hij meer dan 80 jaar werd,

Waw. Indexen.be

maar nu heeft zijn gestel bagévan en is zijn levens-
draad ten einde.

Hij was een opgeruimd en blijzinnig man die graag
bij de mensen kwam, die gezwind zijn woordje mee-
praatte, die zijn gedacht durfde zeggen. En toch
was er iets dal hem kwelde en nu en dan naar bo-
ven kwam. Wat was er geworden van zijn familie in
Hongarije, wat van het huis waarin hij was geboren?
Een antwoord heeft hij er niet op gekregen, daar-
voor waren de tijdsomstandigheden te moeilijk.
Bij zijn vieringen van 50 en 60 jaar huwelijk kon hij
met genoegen neerblikken op zijn nageslacht dat
steeds meer aangroeide. Hij blijit voor hen allen de
stamvader, de man die liefdevol zorgde voor vrouw
en kinderen, de man die als kristen leefde en God
dankbaar was dat hij hier het levensgeluk had ge-
vonden.

De namis heeft plaats op zondag 24 september
1995 om 10 uur.

De families Bach, Impens, Reder en
Van den Berghe

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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