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Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

T

BID VOOR DE ZIELERUST
van de heer

Charel DE GRAUWE

weduwnaar van mevrouw
IRMA MOERENHOUT

geboren te Wichelen op 15 december 1890 en

er godvruchtig overleden op 23 oktober 1978,

gestarkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijka Zegen.

Op zijn hoge leeftijd werd Charel na een
kortstondige ziekte bi] de Heer geroepen. Zijn
taak hier op deze wereld was volbracht.

Wij denken terug aan dit werkzame leven
van Charel, want zijn leven en zijn arbeid
heeft hij in dlenst gesteld van zijn gezin, en
nog op zljn gevorderde leeftijld wilde hij zich
steeds maar dienstbaar maken.

Stil en eenvoudig iz hij van de zijnen wegge-
gaan, voor zijn kinderen een lege plaats ach-
terlatend, die pijnlijk om dragen is, des te
meer omdat Charel wvoor zijn knderen de
steeds aanwezige vader Is geweest.

Hij is nu opgenomen in de vreugde wvan de
Heer omdat hij als kind van God als gelovige
mens heeft geleefd, omdat hij In zijn een-
voudig geloof steeds zijn hoop en zijn vertrou-
wen op de Heer heeft gesteld.

Wij zijn God dankbaar omdat wij Charel heb-
ben mogen kennen, omdat hij in het leven
van ziln kinderen en familieleden een belang-
rijke plaats heeft gehad, omdat hij door zijn
vﬁ;ﬁnamhald en familiegeest allen heeft ge-
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Mijn dierbare kinderen, hebt dank wvoor uw
liefdevolle bekommernis, vooral In mijn oude
dag, bidt wvoor mij opdet God mij In Zijn
eeuwige barmhartigheid moge opnemen.

Roger DE GRAUWE,

Marie-Thérése DE GRAUWE,

De families DE GRAUWE, MOERENHOUT,
COPPENS en MIDDERNACHT

danken U voor de blijken
van deelneming in hun rouw,

Drukk. G. Sas-Bracke, Margote 101, Wichelen




