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Geboren op 15-10-1922 te Welle

Overleden op 17-09-1991 te Dendermonde
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Zalig gij die hebt geloofd

wat de Heer u heeft beloofd.

Het is Hij, op wie ik bouw:

Hij is de Heer, de Heer is trouw.
(kerklied)

Dankbaar aandenken aan
en uitnodiging tot gebed voor
Mevrouw
lvonne WACHTELAER
echtgenote van de Heer
Guillaume VAN LAEKEN

Gehoren te Welle op 15 oktober 1922 en
godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Dendermonde op
17 september 1991,
gesterkt door de ziekenzalving.

Komend uit een gezin van zeven kinderen
heeft zij van huis uit hard leren werken
en jaren lang haar eigen vader verzorgd
en bijgestaan.... Sinds jaren was zijzelf
geslagen door ziekte en onmacht en toch
was zij midden haar eigen ellende een
dankbaar mens gebleven: dankbaar om
de nabijheid van familie, dankbaar om
helpende handen van Wit-Gele Kruis en
0.C.M.W., dankbaar om een toevallig
bezoek...

Als een gelovige vrouw is zij van ons
heengegaan : geduldig in haar lijaen en
vol vertrouwen op de Voltooiervan al wat
te gebrekkig en te arm Is.

Liefste echtgenocot, beste kinderen en
kleinkinderen, lieve mensen allernaal
die mij nabij waart. Moge de Heer jullie
zegenen en beschermen, moge Hij jullie
de moed geven om verder te gaan op de
ingeslagen weg. Draag zorg voor vader
en voor elkaar en vergeet mij nietin jullie
gebeden.

De families : Wachtelaer, Van Laeken,
Verbeken en De Vuyst

danken u voor uw aanwezigheid

en jullie gebed.

Rouweentrum Bael bvba Denderhoutem
Druk C. De Leenheer bvba - Welle



