Celesta Vulsteke

Geboren op 31-12-1904 te Staden
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Op woensdag 20 februari 1985

hebban wij samen gebeden en geofferd

in de parochiekerk Sint-Audomarus te Alveringem
om

mevrouw CELESTA VULSTEKE
weduwe van de heor Gerard TRYSSESOONE

deelachtig te maken aan Christus’ sterven en
verrijzen,

Het leven begon voor haar te Staden
op 3 december 1904.

Haar groel als christen mens werd voleindigd door
de Heilige Ziekenzalving en de Pauselljke zegen.

God riep haar tot het esuwig leven te Bredene
op 14 februari 1985.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart
en van alle parochiale genootschappen.

Bi] het heengzan van zulk 'n moeder, kunnen noch
mogen wi] treuren als zi] die geen hoop hebben.
Bestraald door Gods genaderon heeft zij met haar
man 'n schoon gezin opgebouwd. Liefde, overgave
en toewijding waren ervan de kloeke grondslag.
Wat zij offerde voor haar kinderen, werd haar hon-
derdvoudig teruggegeven door hun liefde en zorg
voor hun lieve moader.

Zi] was een vrome en sterke vrouw, zoekend naar
vrede, minzaam voor iedereen. Vol toewijding was
:if vioor haar gezin, stil maar sterk gehecht aan haar
amilie.

Wi INdexken.ne

£ij diende God met de volle inzet van haar leven.
In alles wat zij ondernam eerbiedigde zi] God en de
richtlijnen van de Kerk. Kwamen er dagen wan
tegenspoed, dan bleef zij vel vertrouwen, wetend
dat Cod uviteindeliik alles ten goede leidt,

Haar nasrstige handen zijn nu vredig stil, hasr war-
me hart klopt niet meer,

Gedaan zijn pijn en lijden., God heeft moedsr nu
binnzngeleid in de nooit-elndigende vreugde van zijn
Paradijs.

MIJN DIERBARE KINDEREM EN KLEINKINDEREN,
vaarwel ! Ik ben u allen innig danbksar om uw
genegenheid en goede zorgen. Vergeet mi| niet in
uw gebeden. Dank zi] uw beste zorgen waren mijn
jaren van ziek-zijn gemakkelijker te dragen. God
zelf zal uw loon zijn.

God, geef vrede zan onze lieve doden.

Dries TRYSSESOONE,

Morbert en Agnes TRYSSESOOME - DESMET
en zoon Stefaan,

Marie-Madeleine TRYSSESCOONE,

Roger en Thérése VANDENBUSSCHE - TRYSSESOONE
en kinderen Pascal en Vincent,

Walrter en Lieve TRYSSESOONE - DE LOOSE
en kinderen Els en Koen,

de famiiles VULSTEKE - LEMAHIEY - TRYSSESOONE
- TANGHE

danken U zeer
voor uw christelijk medeleven,

R. Pattyn, Oostduinkerke



