Celeste Van De Velde

Geboren op 24-05-1921 te Schoonaarde
Overleden op 25-12-2003 te Hamme
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Je bent er niet meer

— an toch zal ik je groeten

je eike dag weer

vele malen ontmoeten

je handen, je lippen, je lach
Je bent bij me

iedere dag.

Celeste Van de Velde

weduwe van René De Wilde
weduwe van Achiel Verbeken

geboren te Schoonaarde op 24 mai 1921 en
overleden in het A.Z. Waasland-campus
Fabiola te Hamme op 25 december 2003.
Voorzien van het Ziekensacrament,
Lid van A.B.

One thing is certain and the rest is lies,
the flower that once has blown forever dies.

Moeke, Metteke,

Zover wij konden zijn we met jou meegegaan,

tot het einde toe hebben wij je bijgestaan.

Je was een schat voor ons allen,

j& te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Je blijit altijd bij ons, diep in ons hart.

Wi ziln biij jou als moeder en oma te hebben gehad.

Karel, Magda, René, Lutgard, Inge,
Elke, Karl, Haidé en Patrick
danken U voor uw gebed en medeleven.
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