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Lawwa Lun dec Macht
weduwe van de heer Raymond Van Overmeire
£ij wend geboren 1e Uitbergen op 29 novemnber 1925
en is er thuis in familiekring overleden
op 26 september 2010,
gesterkt door Gods zalvende liefde,

Lidd vian Sickenzorg
De familie dankt u oprechl voor ¢lk

troostend woord en elke blijk van medeleven
lijdens deze moeilifke momenten.
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Juwelen, chigue kleren, reizen konden je niet bekoren. Vader en wij,
je kinderen en schoonkinderen, klein- en achterkleinkinderen, dat w
je leven en lust, Je hebt jeeel [N wegeecijlord, altiid zorgend, regelend
begaan, luisterend, ...

Steeds opgeruimd, tevreden, verknocht aan het leven en met ¢en
ijeersterke wil. Eenvoud sicrde je. In je bescheidenheid was je groat

Het verlies van onze leve vader heb je met waardigheid gedragen.
MNooit geklaagd, maar in stilte biddend. De Heer, Oneze-Lieve-Viouw
de H. Antonius en de H. Rita, in hen had je een rotsvast vertrouwern,

fou vit handen moeten geven doet zo ongeloollijk veel pijn.

Je wou zo graag negentig en meer worden. Het mocht niet zijn,

Je bent heengegaan op een zondag, helder van geest tot op het einde
je hebt gewacht tot we er allemaal waren.

DProor ons verdriet schemert nu al onze grote dankbaarheid. le was e
bent zo'n immens goede moeder, Onze moeder. Je bent nu bij de He
herenigd met vader, je zus, je ouders en dierbare overledenen.

Waak ginds over ons ¢n geel ons de kracht om samen te houden wal
altijd het dierbaarst vond; je gezin,
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