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Geboren op 31-05-1938 te Overmere
Overleden op 23-11-1968 te Zele
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Vader, ik verlaat mij op U,
doe met mij al wat Gij goedvindt.
(Ch. de Foucauld]

Moge de Heer in zijn grote barmhartigheid de

eeuwige rust verlenen aan de ziel van zijn dienaar

te heer Gilbert VAN DER STRIGHT

echtgenoot van Mevrouw
Godelieve VAN DEN EECKHOUT

geboren te Overmere, de 31 mei 1938 en bijeen
plinlijk cngeval everleden te Zele, de 23 november
1968. Gezalfd met de H. Olie in extremis.

Lid van de H. Hartbond.
en van de Kon. Fanfare »De Verenigde Vrienden«

Laat ons bidden. Het is het enige wat wij kun-
nen. Wij mogen nlet denken. Wij mogen niet vra-
gen. Wij mogen nlet zoeken naar het waarom, Er
iz geen antwoord. Wij staan wezenloos aan de
rand van het leven. Wij zijn kleine mensen, God
is groot,

En toch kunnen wij niet vergeten wat dit korte
leven voor ons is geweest. Gilbert was goed, ge-
dienstig, vol genegenheid en vrisndschap voor de
anderen. Welk een verlies moet hij betekenen
voor zijn jonge echtgenote en zijn kind dat hij
achterlaat; voor ziin vader en zijn moeder die
door hun verdriet niet heen geraken ; voor zijn
drie andere broers met wie hij zo welgemeend
over de baan kon ; voor Fleleken diein het gezin
zijn jong geluk deelde; en voor alle mensen ten-
slotte waarvan hij hield en die hem hebben be-
groet als een toegewijde kerel en levenslustige
kameraad.

Beste Gilbert, vandaag zijt gij jammer genoeg
niet langer onder ons. Uw geluk isniet meer het
onze. De Heer van leven en dood heeft ons willen
beproeven door u aan ons te ontnemen. Wij leg-
gen ons neer bij Ziin heilige wilsbeschikking. Eens
komt de dag dat ook gij met mij voor altijd samen
zijt bij de Heer. Wij geloven immers dat Gods’
liefde groter blijft dan ons eigen hart.

Liefste Godelieve, ik blijf bij u doorheen de
beproeving in het kind dat Ged ons gaf. Blijf van
ons Anneke houden zoals gij mij altijd hebt be-
mind.

Beste vader. liefste moeder, uw treuren om
mi] is te groot. Weet dat nlets van wat gij voor mij
hebt gedaan bii de Heer verloren gaat.

Beste broers, uw gebed zal ons voor altijd
verenigd houden zoals wij altljd voor mekaar zijn
geweest.

Liefste Anneke, vake die gij nu niet meer ziet
is voor altijd bij Jezuke, uw grote Vriend. Zeg acan
Jezus dat gij nog veel aan papa denkt.

En aan allen die ik achterlaat zeg ik nog geen
vaarwel maar tot weerziens voor altljd bij de Heer.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde everledene,.

¥vij danken U daarvoor van harte.

Ne families Van der Stricht, Van den Eeckhout,

Van Damme en Plavé.
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