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Gelukkig en verstandig is de mens die zo leeft,

gelifk hlj wenst dat de Heer hem in uiterste vind
 Nav. Christ)

De dood is de weerklank desleven. (Ps 118)

<
Ter Zaliger Gedachtenis van Mevrouw

Celesta Van der Stricht

Echtgenote van Mijnheer

RAYMOND DE GENDT

geboren te Ultbergen den 15 februari 1902 en aldaar
na een langdurige ziekte godvruchtig overleden den
26 december 1947,

Gesterkt door al de sacramenten der zieken.

Lijden in het leven gaat voorbi], maar geleden
hebben blijft. De verdiensten immers van onze krui-
sen en smarten spreken esuwig voor ons ten beste
en zijn het zekerste onderpand van ons eeuwig geluk.

De Heer beproeld degenen die Hij lief heeft.

Smartvolle jaren en droeve nachten heeft zij ge-
kend, maar steeds vol vertrouwen in Gods barmhar-
tigheid, en bijzender gesteund door de onophou-
dende liefderijke zorgen van haar echtgencot, die
dag en nacht haar opbeuring en haar sterkte was.
Immers, gedurende meer don 2 jaren heeft haar
echtgenoot, zich onophoudend opgeofferd, om als
een goede engel, haar lijden te verzachten.

avwy indeken be

Dierbare zoons en schoondochters, gl waart
goed voor mij, lieldevol hebt gij mij steeds allen bij-
gestaan. Mocht da Gever van alle goed u daarom
rijkelifk belonen. Vergeet mij nlet in uw gebeden.

Mijn dierbare vrienden en kennissen, mijn af-
sterven moet u nlet bedroeven, ik verlaat u maar in
de hoop u weldra terug te zien hierboven.

Zoet Hart van Marla, wees mijn hell. (300 d. afl.)

De fomilies VAN DER STRICHT,
VAN DEN ABBEELE,
DE GENDT en
DE MOL,

danken U oprecht voor Uw deelneming In hun

rouw en Uw godvruchtige gebeden.

OR. 'HOGEE . BONTINCK OVERMERE




