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Hoe gelukkig is de mens en hoe voorzichtig die
zodanig tracht te wezen in zijn leven als hij wenst in
zijnen dood gevonden te worden. (Thomas a Kemp.)
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Zalig aandenken aan Miinheer

Adolf VAN DER STRICHT

zoon van August en Justine De Graeve

geborente Uitbergen, de 22 november 1893 & godvruch-
tig overleden in kliniek te Zele. de 16 oktober 1967.
Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.
en de Pauselijke Zegen.
#

De goede overledene waus een man eenvoudig en
oprecht van hert ; nooit hoorde men uit zijn mond een
woord van valsheid en onwaarheid. Hij was openhar-
tig, minachte niemand, deed aan geen mens enig na-
deel. Hij kende noch laster noch kwaadsprekerij.

Stil en eenvoudig ging zijn leven voorbij in vlijtige
werkzaamheid, en al heeft de dood zijn goede moeder
met wien hij in de beste verstandhouding leefde in
zijn klein huisje zo ras ontrukt, moedig worstelde hij
alleen door hetleven. De duurbare overledene hield
van de stilte.

Toen zijn onverbiddelijke kwaal verscheen die hem
naar het graf zou slepen, bedroefde hij zich niet, maar
stichtte iedereen door zijn geduld en overgave aan
den H. Wil van God. — Zo eindigde hij stil zijn leven,
zoals hij immers altijd stil geleefd had.

Geliefde Bloedverwanten en familie, bedroeft u niet
om mijn afsterven, maar gedenkt mij in uwe gebeden,
en weest verheugd omdat ik hetleven heb weerge-
vonden in den Hemel waar ik niet meer alleen. maar
in aanwezigheid van vader en moeder in het edel ge-
zelschap van de heiligen de eeuwige kroon bezit.

7 aat Hart van Maria. wees mijin heil. (300 d. afl.)







