Armand Meskens

Geboren op 23-09-1921 te Zele

Overleden op 06-04-1996 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Ik sliep en droomde dat het leven
niets dan vreugde was ;
|k ontwaakte en zag dat het leven
slechts dienen was ;
lk diende en wist
dat dienen wreugde was.

(Tagore)

T

Liefdevol aandenken aan

DE HEER

Armand MESKENS

echtgenoot van Mevrouw
Maria DE BACKER

geboren te Zele op 23 september 1921

en overleden te Dendermonde op 6 april 1996,

gesterkt door de H, Sacramenten.

Lid van K.W.B.

wiwrw, indeken be

In de tuin

langs de gelijnde betonpalen
en de omgespitte aarde
gaat vader nu niet meer.

En ook in het huis

met de kat en de duif
en de grote witte muran
zal hij nist meer voor
het venster staan kijken
als naar iets dat veraf is
en niemand begrijpt

Hij zal vanavond

hier niet zijn. Wij zullen
hem de hand niet meer
kunnen drukken. De
goede sterke hand van
een mMeans.

Hij is nu weg. Al lijit

het mij of hij slechts
even buiten is.

R. Jooris.

Voor je aanwezigheid,

je woord van begrip,

je blijken van genegenheid en je stil gebed,
danken van harte

de families MESKENS, DE BACKER, PENSAERT en
VAN DER SLYCKEN

Begr, Tackser-De Wilde, Zele



