Herman Guns

Geboren op 05-03-1943 te Kerksken
Overleden op 25-10-1991 te Haaltert
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AANDENKEN AAN

DE HEER

Herman GUNS

Echtgenoot van mevrouw

Lena De Moor

Geboren te Kerksken op 5 maart 1943
en overleden te Haaltert
op 25 oktober1991.

We kunnen het ons niet voorstellen. Het gaat
allemaal zo snel. Uw afscheid gaat onze krachten
te boven. We hebben geen woorden, we hebben
alleen maar tranan. Uw alwezigheid zullen we ovaral
voelan (Gij waart onze bezielende kracht,

Mu ge zo plots van ons zijt heengegaan, hebben
we maar een troost meer, @én houvast, en dat is
ons geloof We vertrouwen op het woord van de
Heer «Wie in Mij gelooft zal leven, cok al is hij
gestorven-. Blijl ons natij. Blijf met ons begaan
zoals gi| steeds om ons bekommerd waart hier op
aarde.

Dierbare vrouw en kinderen, ik moel U niet zeggen
hoe graag ik nog vele jaren bij U zou hebben wil-
len blijven. Het is nu anders gegaan dan we hadden
gehoopl. |k ben U oprecht dankbaar voor alles wat U
voor mij gedaan hebt, uw lieldavolle bezorgdheid,
uw genegenheid.

Bhjf niet wenen over mijn heengaan. wanl ergens
staat geschreven: «Zie ik, Uw Heer. maak alles
nieuw '» Laten we het op de belofte houden, want
ze geeft moed ot leven.

Vaarwel allemaal en bliff me in uw gebeden ge-
denken,

Voor de blijken wvan deelneming en gebed
danken U

Lena De Moor en kinderan

De tamilies Guns, De Moor, Moock an
Van Impe,

Begr. De Ras Leds Drukk, Godewein



Eens zal de zon
opnieuw schijnen.

Ik vraag je
vergeet me niet.






