Julienne Grijsolle

Geboren op 02-09-1937 te Wichelen
Overleden op 17-08-1993 te Wichelen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Dank voor al die mooie jaren

Dank voor alles wat fe voor ans deed
Dank U moeder

We zullen nooit vergeten

Wat je voor ons bent geweast

,"

Diep bedroetd nemen we afscheid
van een lieve moeder

MEVROUW

Julienne GRIJSOLLE

echtgencte van de heer
André DE JONGE

Geboren te Wichelen op 2 septermber 1937 en
er plotseling naar het eeuwig leven overgegaan op
17 augustus 1993, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken "in extremis”.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

De families
GRISOLLE, DE JONGE,
LIEVENS en TROG.

danken U voor uw medeleven en uw gebed.

Rouwleiding L. Roels - Wichelen - (052)42.30.92
druk h. van acker - schellebelle - (09) 369 54 52

*Ons leven is kort en broos'”.

Bij het plotse heengaan van Julienne moeten
we nogmaals ervaren hoe kKort en broos ons
leven in feite is. De dag tevoren had zij nog
normaal haar werk kunnen doen, de volgen-
de morgen vond André haar levenloze
lichaam. 2 September zouden we haar ver-
jaardag vieren, de 565 lente, de plotse
dood brengt overgang van aards naar
hemels goed. Een lente zonder einde. Aan
haar dode lichaam hebben we de gebeden
van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw gezegd.
Samen met André geloofde Julienne in het
leven na de dood, samen hoopten zij op
eesuwig geluk, samen was het een beminnen
van de God van hierboven en de naaste.
Een uitdrukken van spijt bij de tekorten.
André, Martine en Pascal, haar broer en
zussen en familie en vrienden treuren om dit
innig verlies. Julienne is nu bij moeder en
vader in het hemels Vaderhuis, een heel
onverwacht weerzien, Wij danken Julienne
voor al het positieve dat ook zij, binst haar
leven, heeft tot stand gebracht. Zij was
aanhankelijk aan allen die haar dierbaar
waren. Moge God haar daarvoor lonen.

De Verrijzenis vraagt ons te geloven dat

ook Jezus op haar wacht.




