Urbain Pensaert

Geboren op 22-11-1934 te Mechelen
Overleden op 15-08-1984 te Berlare
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VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

URBAIN PENSAERT

echtgencot van Mevrouw
MARIE - LOUISE BUYL

geboren te Mechelen a[: 22 november 1934
en godvruchtig overleden fe Berlare
ep 15 ougustus 1984,
Gesterkt met de H.-Sckramenten.

Adiudant bij de Belgische Luchtmacht.
Ridder in de Orde van Leopold Il

Lid wvon de Boogschuttersgilde KJS5
Mechelen en Huiz Von Laere

In de vroege morgen van 15 augustus, het hoog-
feest van Mario-ten-hemel-opneming, heeft Urbain
het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.
De wonde, vercorzaockt door de vroegtijdige
dood van hun zoon Rudi, was nog niet geheeld
of Urbain stelde vast dat er aan zijn gezond-
heid iets haperde.

Een grondig geneeskundig onderzoek, liet niet
veel goeds voorzien.

5 maand lang heeft Urbain gevochten voor zijn
leven tegen ziekte en dood.

Hii was geen kleinzeer, moor als de ziekte
toeslaat, helpt geen verweer.

De loatste weken was hij zich van zijn teestand

aoed bewust,

ii begon aan de film van zijn leven.

32 jaar was hij beroepsmilitair; praktisch heel
zijn aktief leven. Hij genocot de achting van zijn
oversten, en de vriendschap von zijn collegas.
Hii wist dat hij streng geweest was voor zijn
kinderen, maar hij hoopte dat ze hem daarvoor
later wel dankbaar zullen zijn.
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Voor Marie-Louise is hij altijd een goede echtge-
noot geweest; saomen hebben ze lief en leed
met mekoar gedeeld.
Toen hun zoon Rudi hen vroegtijdig ontviel,
groegiden ze nog dichter noar mekaar toe.
De lootste dogen gqing ziin hoofdbekommernis
naar zijn achterkomende, de kleine Johan; daar
moet Marie-Louvise nu zeer goed wvoor zorgen;
de andere kinderen zijn ol groter, en zullen
hun plan wel trekken.
Juist 14 dagen wvoor zijn dood, heeft Urbain in
volle bewustzijn en met een groot geloof de
H.-Sokramenten van de zieken ontvangen.
Hii was door het doopsel met de Heer begonnen:
hij heeft zijn leven gesteld in dienst van de
Heer in ziin gezin; hij wou ook gelovig afscheid
nemen van het leven hier, in de vaste over-
tuiging dat hij, donk zij zijn ontmeeting met
de Verrezen Heer, eens ziin dierbare gezins-
leden zal weerzien, in een leven zonder einde.
Samen met zijn echtgenote, kinderen, familie-
leden, vrienden en geburen zeggen wij oprecht
Urbain, wij danken U voor alles,
— wvoor uw genegenheid en liefde,
— woor alles wat ge wvoor ons hebt be-
tekend en gedaon,
Wii zullen U nooit vergeten |
Voarwel, en tot ziens bij de Heer.
Wii hebben U nog veel te zeggen; we hebben
U nog veel te vragen; wij vragen U vooral;
spreek bij de Heer voor ons ten beste.

De families PENSAERT, BUYL,
VAN BORTEL, HAENTJENS;

dankt U oprecht voor het medeleven in hun
rouw en voor het gebed.
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