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In Gods' vreugde ruste de ziel van

Mevrouw Mathildis PIETERS

weduwe van de Heer REMI DE VOS5
en echtgenote van de Heer FRANS WIERINCK

geboren te Overmere. de 16 septemb-r 1893 en
aldaar godvruchtiz overladen de 14 juli 1968, na
gesterkt te zijn door 2l de genademiddslen van
onze Moeder de H. Kerk.

Lid v]d Conlrerie v/d H. Barbara en |h H. Sakrament
Zij was lid van de Yrouwenkommuniebond,
= .

De doo? schijnt niet overwekl end en zelfs geruse-
stellend te zijn voor hen die schoon hebben gelesfd
en een gezegende ouderdom hebben bereikt. De
dierbare afgestorvene is weggesluimerd. kalm en
ruscig, gelaten en overtuigd dat zij 2en gunstig oor-

deel zou vinden.

Miathilde heeft wel en wee gekend in haar druk-
ke leven, Zij heeft gewerke voor een schoon gezin
en zij moecht gelukkig zijn om de kinderen die zij
met veel toewijding heeft grootgebracht, In al haar
wroeten en zorgen bleef echter de Heer haar sterk-
ste vertrouwen, £o lang ze kon trok zij naar de kerk
en in O.L.¥rouw had zij een kinderlijke Godsyrucht
Haar ziekte maakte haar de |aatste jaren eerder
zwijgzaam en gelaten, maar toch werd zij door haar
trouwe echtgenoot, haar kinderen en kleinkinde-
ren hartelijk bemind. Yooral cok in Annie vond zij

haar betrachie en nodire zorg en steun, Beste kin-
deren, heb dank voor uw grote genegenheid.
Bewaar de gedachtenis en de goede raad die ik u gaf.
Dierbare echtgenoot, weldra zien wi] elkaar terug
bij O, L.Hzer.

QL. Vrouw ten hemel opgenomen b.v.o.

Uw deelneming in het verlies van haar die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde averledene.

Wi} danken U daarvoor wan harte,

De families PIETERS, DE BAERE,
WIERINCK, OOSTERLINCK.
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