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Geboren op 21-07-1910 te Overmere
Overleden op 26-07-1991 te Aalst
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Mijn vadertje,
hij was rechtvaardigheid.
Gij had de zware last
op zich gelain,
een eerlijk mens te zijn
in woord en dain.
(M. Gijsen)
Weest dus waakzaam,
want gif kent dag noch uur.
(Mt, 25,13)

.I.

Vroom aandenken aan
DE HEER
CYRIEL PIETERS

echtgenoot van mevrouw Oscarine Haentjens

geboren te Overmere op 21 juli 1910 en god-
vruchtig overleden te Aalst op 26 juli 1991,
gesterkt door de Heilige Sakramenten der zie-
ken.

QOud-5Strijder 1940-45 - Krijgsgevangene.

God, Heer van al wat leeft, geef Uw heerlijk-
heid en Uw trouw aan onze goede man en
vader. Mocht er niets van al het goede dat hij
heeft gedaan, niets van het leed dat hij heeft

gedragen, niets van het geloof dat zijn leven
eenvoudig boetseerde, verloren gaan,

Maar mocht alles van wat hem schoon en
heilig was blijven voortleven in ons allen, zijn
goede vrouw, kinderen en kleinkinderen, in
onze moed en levensdurd.

Hij hield van het leven en zoveel mooie een-
voudige dingen. Vertrouwd was hij met natuur
en buitenleven, het was de vrucht van zijn
noeste arbeid. Midden in de oogstijd mag hij
nubinnenhalen wat hij eenmaal heeft gezaaid,
Doch 't meest van al waren toch hem lief de
mensen om zich heen, zijn eigen familie. Zijn
kleinkinderen waren als parels aan een kroon.
Heer God, bekroon ditalles nu met Uw eeuwig
leven en laat ons verder de weg door 't leven
gaan wetend datiemand voor ons bidt bij U, O
Heer.

De families PIETERS, HAENTJENS, VAN DEN
EECKHOUT en VAN DEWIELE danken U voor
de blijken van deelneming hen betoond in
rouw en gebed.
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