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Bij leven en sterven, geloofd zij Jezus Kristus.

T
GEDEMK IM UW GEBEDEM DE ZIEL

wvan Mevrouw

Zoé Julia
VAN DER CRUYSSEN

dochter van wijlen de Heer en Mevrouw

August VAN DER CRUYSSEN
en Adéle DE CLIPPEL

geboren te Uithergen op 6 mei 1890 en god-

vruchtig owverleden te Zele op 23 februari 1980,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Zij was bezield met een levendig geloof en een
diepe godsvrucht. In Zoé zien we een diep gods-
dienstig mens heengaan, het was haar vreugd
de goddelijke diensten bij te wonen en zolang
zij ertoe in staat was, is zi] iedere dag in de
H. Mis aanwezig geweest. Daarna was het haar
een genoegen wekelilks de H. Eucharistie te ont-
vangen in haar ziekte.

Haar werkzaamheid, diepe godsdienstzin en een
blij optimisme bleven haar kenmerken tot in
haar hoge ouderdom.

In haar krankheid en niet ter kerke kunnen gaan,
zei ze mij dikwijls, terwijl zij naar het kerkhof

winw, indeken be

keek dat wvlak woor haar lag, =daar zou ik ook
bij willen zijn, om eeuwig gelukkig te zijn bij
de Heers. Dat waren geen verbitterde woorden
maar woorden uit haar gemeend hart.

Beminde familieleden en allen die goed waart
voor mij ik dank u, vooral het verplegend per-
soneel van het rusthuis in mijn laatste jaren.
Gedenk mij in uw gebeden.

Dat zij ruste in vrede bij de Heer.

De families : WAN DER CRUYSSEN en
DE CLIPPEL

danken U wvoor de blijken van kristelijke
deelneming.

Uitergen, 1 maart 1980,

Begr. Roels.Rombaut, Wichelen




