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Wij moeten ons aan Gods schikkingen onder-
werpen, hoe pijnlijk zij ook mogen wezen.

T
GODVRUCHTIG AANDENKEN

 GUSTAAF VAN DER CRUYSSEN

Zoon van
August en van Adéle De Clippel

geboren te Uythergen den 3 Juli 1878
en aldaar godvruchtig overleden den 4 Juli 1935,
versterkt door de H. Sacramenten der slervenden.

Niet tegenstaande al onze gebeden en hulpmid-
delen heeft den onverbiddelijken dood ons eenen
duurbaren zoon en teergeliefden broeder ontnomen.

- Droefheid vervuld ons hart en bittere tranen
_ ontvallen onze oogen doch als een zoeten balsem
op die diepe wonde weerklinken de troostence
woorden van den apostel : Zalig zij die sterven in
den Heer. .

Hij was een man van geloof, godvreezend, goed-
hertig en rechtschapen, ook wierd hij door iedereen
bemind en zijne gedachtenis zal in zegening blijven.

Voor ziine oude Moeder was hij een goede en
teerbeminde Zoon, voor zijne Zusters een Broeder
van toewijding en liefde, voor zijne vrienden een
trouw en gouden hart. ¥ .

Duurbare Moeder, teergeliefde Zusters en Bloed-
verwanten, vaartwel, ik draag mede naar den
anderen boord van het graf de herinnering aan uwe
liefde en teedere zorgen; in den Hemel wacht ik u
en bid voor u, en gij mijne vrienden bewaart in uw
hart de gedachtenis van uwen vriend en vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.

i

Tienlkh Da Cenlkealaire [Tvthercen













