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. De dood is gen rust, een bevr{jding van
___ lasten en van de kwellingen dexer aarde.
Liefdevol aandenken aan
Miinheer

ACHIEL DE RIJCKE

weduwnaar van Mevrouw

Maria Ludovica DE MEYER
geboren te Overmere, de7 seplember 1881, en aldaar
overleden, de I4 juli 1962. Gezalfd met de H. Olie.
Lid van de confrerie van d¢ H. Barbara,
Oud strijder 1914 - 1915,

Vereerd met de Overwinnings- & Herinneringsmedalie
1914 - 1918, medalie van de Yzer, het Militair ereteken,
Oortogskruis met palm en acht frontstrepen.

De ware wifsheid bestaat in de vrees voor de Heer
en in het viechien van de zonde.

Gelukkig de man die de raal der bozen nief
gevolgd heeft, die de weg der zondaars nief heeft betre-
den maar verkleefd was aan de geboden van God.

(ieen mens. 0 Heer kan Uw raadsbestuiten vatten.
maar iedereen die U dfent weel met zekerheid, dat zo
hij beproefd wordt, Nhif ook zal geholpen worden.

De dierbare overledene had een goed karakter en
was een echie volksvriend, Hif had eenglimlach eén een
goed woord voor efk. Spijts zifn hoge ouderdom behield
hij hef opiimisme & de fevensmoed van zijn jonge jaren.

De Hreer had hem een kioek gestel gegeven alsook
een schrandere geest. Gelukkig de mens die een hoge
ouderdom bereikt zonder de vele menselifke kwalen
nagar lichaam en ngar Geest.

Beminde kinderen, kleinkinderen en aclhiierkletn-
kinderen, oprechie dank voor uw goede zorgen en uw
grote genegenheid. U waart allen zo goed voor mij.

Bemninde familieleden en vrienden, vergeel mif niet
in uw gebeden en in uw zondagsmis.

Heilige fozef, patroon vande goede dood, bid voor hem

De familién

DE RLICKE en

DE MEYER,

zeer getrollen door Uw blijken van
diep kristelik medevoelen, bleden U

hlervoor hun welgemeende dank.

R HNOGE  BONTINCK O ERWERE



