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Geloofd zii Jesus-Christus. (100 d, afl.)
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BiD VOOR DE ZIEL

van

COLETA VAN DEN BOGAERT

huisvrouw van

Edmond De Gelder,

geboren te Uythergen, ‘den 15 September 1863 cn
aldaar godvruchtie overleden den 20 Juni 1919,
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Lid der godsdienstige genootschappen van het H.
Hert, de H. Familie en den . Rozekrans.
b=

Zij was eene godvreezende, geloovige christene
én bijuevolg eene trouwe echtgenoote, eene liei-
hebbende moeder, eene zorgzame en voorbeeldige
huisvrouw. B.d.-W.

Zij werd omringd met achtling en eer en van
iedereen, om hare zachtmoedigheid en haren min-
zamen omgang, bemind en geprezen. N. C.

« Welbentinde Echtgenoot, teergeliefde kirderen,
bloedverwanten en vrienden, de dood die de wel-
beminden om mij, tijdens den bloedigen strijd ge-
spaard heeft, ontrukt mij thans aan uwe liefde. 1k
heb dagen en  nacliten doodelijke angsten door-
staan die wellicht mijn afsterven verhaast hebben,
Doch onderwerpt t- aan den Heer, zoo als ik met
velatenheid het lijden doorstaan heb van mijn pijn-
lijken doodstrijd. Laat ons malkander beminnen tot
in der eeuwivheid. Eert en bemintimmer uw diep-
beproefden Vader en bidt met hem voor de ziele-
rust uwer overledene moeder. »

H. Hert van Jesus wees hare zaligheid.

H. Coleta, bid voor haar.

““Uytbergen, druk De Saedeleir.







