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GEDENK IN UW GEBEDEN
DE ZIEL VAN 3

MEVROUW
Maria, Adolphina BAEYENS

echtgenote van de Heer

Franciscus BONTINCK

geboren te Serskamp op 27 februari 1890, en zacht in
de Heer ontslapen te Schellebeile op 4 oktober 1962, in
extremis gezalfd met de Huilige Olie.

"Zalig zijn zij die sterven in de Heer"
Zij moeten het oordeel van God niet vrezen.
In eenheid met Kristus hebben zij geleefd,
met Hem hebben zij offervaardig het lijden
en de beproevingen gedragen, met Hem zul-
len zij ook verrijzen en eeuwig zich verheu-
gen in een onuitsprekelijk geluk.

Haar dood was onvoorzien maar in haar
leven had zij met alles rekening gehouden.
Zij was een kristen vrouw die wist dat zij in
haar huwelijk en in de voorbeeldige zorg voor
haar echtgenoot Gods wil te vervullen had.
Wie dagelijks bidt bereidt zich steeds opnieuw
alsof elke dag, alsof elke nacht, de laatste zijn
zal,

Ten paradijze geleiden haar dan de en-
gelen. Haar gedachtenis zal in ere worden
gehouden door de dankbare kinderen voor
wie zij haar leven heeft geofferd alsof zij hun
moeder was.

Geliefde Echtgenoot, het was mijn groot-
ste verlangen geweest U tot de laatste dag
van uw leven te mogen dienen, U te mogen
helpen en bijstaan. Ged heeft mij tot zich
geroepen. [n deemoed aanvaarden wij deze
beproeving en buigen voor Gods Almacht,
biddende dat Hij uitkomst brenge ook in de-
z¢ nood. Liefste Kinderen, goed te zijn voor
U was mijn geluk. lk ben U dankbaar voor
de liefde en de genegenheid waarmede Gij
mijn zorgen voor U hebt beantwoord. Dier-
bare Familieleden, Geburen en Vrienden,
blijft mij gedenken in uw gebed.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

_I_

De families Baeyens, Bontinck, De Paepe
en Blanckaert,

danken U om de blilken van deelneming
hen betoond door uw aanwezigheid en
uw gebed.

druk. eooman-michiels, schellzaelle



