Frans De Rijck

Geboren op 17-08-1877 te Mere

Overleden op 24-03-1962 te Mere

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

T Dit aandenken weze een uitnodiging
tot gebed voor

de heer
Frans De Rijck,
weduwnaar van Mevrouw
Virginie Lievens,
geboren te Mere, de 17 sugustus [877 en er godvruchtig
overleden de 24 maavt 1962,
versterkt door de H, Sacramenten der stervenden
Lid van de Bond van het H. Hart
en andere godvruchtige gencotschappen.

Wij mifmeren over een rijk leven.
Frana was een man vit één stuk. Gij kont op hem vertrouwen
Heerlijk was het om met hem samen te werken, omdat hij een
werker was en eerdijk door en door. Hij droeg zijn hant op Tim
hand en ziin korte en vurige taal verkondden dat hij wilskrach-
lig van geest was en sterk van gemoed.

Hij was geacht door God en de mensen.
Mooit zal hy zich mosten verwijten dat hij niet eerlijk getracht
heeflt God in zijn leven te dienen en als echte kristen mens
door de vaak vijandige wereld te gaan. Hij was ‘n man uit het
volk, de poede, gezinde, geriene man bij rovelen Hoevelen
hebben niet naar hem gevraagd toen zij hem niet meer zagen
de laatste maanden. Overal heeft hij gewerkt, overal was hij
gegeerd, de welgekomen man die jedercen bet zijoe jonde en
met zijn verdiende duiten niet kwistig omsprong. Velen treuren
om zija verscheiden vit dit leven en niet het minst zijn dierba-
e buisgenoten. Daar was vriendschsp, daar was wederziids
vertrouwen,daar vervulde men de spreuk dat men in dat huisje
alles voor elkander deed. Dit huisje kresg nu andermaal zijn
kruisje. Wij verloren onze goede vader,onze goede werkmakker
onze vriend en kamemad.
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Wii zeggen u geen vaarwel, poede Prans, heel uw famille
badt voor uw zielezaligheid ; wij blijven u gedenken, uw leven
2al voor ons een spiegel 2ijn om het onze er naar te regelen.
Wij konden nu mog niet bij elkander blijven, maar eenmaal
komt dan wel de langverwachte dag dat wij elkander niet meer
zullen verlaten, manr een eenwige viendschap zullen kunnen
sluiten.

Hr en Mw Richard Goethals-Lievens,
De familién Lievens,
De Riijck,

Lievens,

danken om de blijken van
deelnemipg in rouw en
gebeden.

Drukk. Redant-Van Laethem, Mere,



