FransVan De Wiele

Geboren op 29-01-1888 te Uitbergen
Overleden op 24-01-1952 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Vandaag ik... morgen gij misschien... Waakt ea
weest bereld, want gij weet niet op welk ogenblik de
Heer om u zal komen.... Welzalig zij die sterven in

zijne liefde.

Bid voor de ziel van

FRANS VAN DE WIELE

echtgenocot van
SYLVIE VAN HOESEN

geboren te Uitbergen, de 29 Januari 1888 en aldaar
schielijk overleden, de 24 Januari 1952,

Hij was lid van de conirerie van het H. Hart.

De rechtvaardige alhoewel door de dood wverrast,
zal in vrede rusten. (Sap. V. 7)

Wie hadde ooit kunnen vermoeden dat deze brave
man die de arbeld zo lief had, en mat zoveel zorg en
kommer zijn huishouden verzorgde om zijn goede
vrouw te sparen, zo opeens uilt ons midden zou werden
weggerukt 2.... Neen, o Heer, niets zouden wij begrij-
pen aan dit tragisch gebeuren, haddet Gij, de grote
Leearmeester ons zelf niet verklaard: = Weest altijd
bereid, want de Mensenzoon zal komen als gij het
minst verwacht.»

Ach, wat is het leven broos.... Wie is zeker, al ware
het maar voor een enkel ogenblik. Gelukkig deze die zo
leven, dat de dood hen nooit onvoorbereid vinden zal.

Eenvoudig was zijn leven, stil en zacht is hij voorhij-
gegaan dat d2 Haer ham la genade ontvange, en ver-
geve wat uit menselijke zwakheid kon misdaan zijn.

Mijn dierbare echtgenote, hoe smartvol valt u dit
onver vazht schelden. Wij warzn saman zo g2lukkig;

hoe gaarna toch had ik nog geleefd, om mij verder
aan u toe te wijden en voor u te zorgen. Ik weet hoe
uw leven gebroken ligt, doch 1k ken uw Geloof en
uw Betrouwen. De Heer heeft mij behoed voor een
lange en pljnlijke ziekte, zonder smart heb ik de we-
reld verlaten. Zijn Naam zij geprezen.

Dierbare Familie, als blijk uwer genegenheid vraag
ik u mij te willen gedenken in uwe gebeden. Bij mijn
open graf belooft mij mijn beproefde en ziekelijke
echtgenote niet te vergeten.

Zoete Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De famiién VAN DE WIELE,
en VAN HOESEN,

danken U hartelijk voor de troostvolle
blijken van genegenheid en gebeden welke
zij van uwentwege mochten ontvangen.

Drukh. Van den Abeele, Uiib&rgen;



