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Naar het eeuwig licht riep de Vader
DE HEER

Marcel

BAEYENS

echtgenoot van

Maria OTTOY

Geboren te Erpe op 26 mei 1933
en overleden te Aaist op 5 juli 1997,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Om uw aanwezigheid, om uw vriendschap,
om uw blijken van deelneming en stil gebed,
oprechte dank vanwege

De families BAEYENS, OTTOY, SCHOLLAERT
en DE SAEDELEER. '

Marcel, een harde werker, die in het begin van
zijn huwelijk eike minuut besteedde aan werken,
om zijn gezin te kunnen geven wal ze nodig
hadden, want zijn gezin was zijn alles.

Toen alles op wieltjes begon te lopen, was er
tijld voor een hobby, zijn passie, het voetbal.
Elke zondagq ging hij trouw naar 2ijn favoriete ploeg
kijken. Vake, zo noemde ieder hem, was een
sociaal mens en al snel bouwde hij een hechte
vriendenkring op.

Als het voetbalseizoen ten einde liep, verlangde
hij naar de zomer, want dal was zin tweede
passie, de kamping aan zee. Dear bloeide hij
helemaal open. Een kaartie leggen in de
voormiddag, op fijd en stond een pintje drinken met
vrouw en vrianden in de kantine. Gewnon gezellig
onder elkaar zijn.

Sieeds stond hij open voor een grap of frats dat
altijd voor de nodige ambiance zorgde, waar hij zo
van hield. Kortom, hij genoot van het leven.

Tot plots die vresaiijke ziekie een einde aan dit
alles maakie. De pijn heeft hii met trots coorstaan,
en piin kende hij, want hij had er in het verleden
al mogen van progven, loen hj een zware open
beenbreuk opliep. Nooit is er éen kiaagwoord over
zijn lippen gekomen, steads was het goed als |e
naar zijn toestand vroeg.

Marcel, mijn man, vader, grootvader, broer,
vriend, bedankt dat ik dit leven met je heb mogen
delen.

Je strijd is gesireden.
Nu kan je rusten.

uity calders - druk. fiano, mere



