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Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest !

.|.

TOT VROOM AANDENKEN
aan Mijnheer

Pjeter, Jan, Edmond BAERT

weduownaar van Meveouw

Eugenie Van Hese

geboren te Waasmunster de 19 januari 1879 en al-

daar godvruchtig overleden op 1 april 1956, Ge-

sterkt door de genademiddelen onzer Moeder de
H. Kerk

Twijfel er nier aan : God die met de ene hand
slaat, zal met de andere band balsem gieten op
de wonde,

“Hij slaat en geneest.Hij docdrenmaaktlevend,,.

Zolang wij onze ogen ten hemel zullen verheEen
en opzien naar Gods Voorzienigheid, zal de smart
ons nlet te nederdrukken.

Naarmate God langzamerhand de schatten, die
wif hier op aarde bezitten, naar zich toe treke,
trekt Hij ook ons hart meer naar Hem toe.

“Nu ik geen vader meer heb, zei Franciscus van
Assisié. kan ik met meer vrijheid zeggen: Onze
Vader die in de Hemelen zijt,,.

Op Goede Vrijdag begon zijn grote doodstrijd
met de Heer, maar in dat lijden is hij ook op Pasen
met Christus naar de heerlijkheid opgegaan.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, een Jaatste
gunst veaag ik U; Weest mij steeds indachtlg in
uw vrome gebeden.

B.LP

Uw gebeden en blijken van deelne-
ming waren ons een zoete troost in de
rouw die ons komt te rreffen.

Hiervoor danken U van harte :
De familie Baert

De familie Van Hese

De tamilie Smet.

Drukk. A. Macharis-Die Wealf, Lokeren




