Kamiel Ankaer

Geboren op 20-09-1912 te Denderhoutem
Overleden op 17-06-1988 te Aalst
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GEDENK IN UW GEBED EN OFFER
DE HEER

KAMIEL ANKAER

Echtgenoot van mevrouw
JEANNE GOUBERT

Hij werd geboren te Denderhoutem
op 20 september 1912 on is gelovig overleden
in het O.-L.-Vrouwziekenhuis te Aalsl
op 17 juni 1938,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en stervenden.
Medestichter van de K.W.B.

Van goede mensen afscheid nemen, is altijd
pijnlijk.

Kamiel was een voorbeeldige echigenoot,
door iedereen geacht en bemind,

Hij was eenvoudig en werkzaam, hij kende
zijn werk goed, en heeft er zijn beste krach-
ten aan gegeven,

Dit afsterven doet cns pijn, maar wij vertrou-
wen hem nu toe aan de Heer,

Wij danken U, Heer,

voor deze goede echlgenool, familielid

en trouwe vriend of gebuur.

Www. Indexen.be

Moedig en verduldig heeft hij zijn lijden en
ziekte gedragen.

Dank voor het gelukkig. samen leven, om al
het schone en goede.

Dat wij hem in ere houden, in dankbare
herinnering, in onze zorgen en steun wvoor
elkaar, in ons gebed.

De families ;

ANKAER, GOUBERT, DE BACKER en
DE PRIL,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming In hun rouw.

Begrof. en grofzerken Luc Boel, Denderhoutem
Tel. [054) 333683 - 3331 38
Druk. Van der Meeren - Tel, (054) 3336 27



