Maria De Tender

Geboren op 19-12-1928 te Belsele
Overleden op 06-02-1991 te Belsele
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Weest ook gij bereid,

omdat de mensenzoon komt,

op het uur waarop gij het niet verwacht
{Lk. 12/40)

+

LAAT ONS BIDDEN YOOR
DE VROME ZIEL VAN
MEVROUW

MARIA DE TENDER

WEDUWE VAN DE HEER
OMER STROBBE

Gaboren te Belsele op 19 december 1928
en aldaar overleden
op 6 februari 191,

Gesterkt door de gebaden van onze moeder
de H. Kerk,

De families : DE TENDER,

STROEBE,

VAN DAMME en

DE BOCK,

danken woor uw meeleven
en gebeden.

Met de dood is nu voor altijd rust gekomean
in het leven van Maria. Niet dat zij daarom
vroeg of ernaar verlangde. Daarvoor werkte
ze te graag. Want haar geluk bestond erin,
rusteloos te kunnen werken, van ‘s morgens
tot 's avonds, dag in dag uit, en dat op
de boerderij van haar broer Jozel, die za
nist alleen wilde laten met al zijn werk
Haar plotse dood lijkt dan eerder op een
brutaal weghalen wvan iemand die er altijd
was an er nu voor niemand meer zal zijn.

Voor haar zoon Marc is dit heengaan wal-
licht nog de zwaarste beproeving. Mu wvader
en moeder er niet meer zijn, komt hij plots
voor alles alléén te staan.

Het beeld van zijn goede ouders moge
hem wvoor altijd nabij zijn, om op zijn beurt
in het leven kop te houden.

Mochten allen die Maria hebben gekand
en gewaardeerd, dankbaar blijven om haar
levean. En moge de Heer van alle leven
haar nu thuisbrengen in Zljn huis van
weldoende rust en vrede.
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