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Heer, Uw Wil geschiede!
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BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Denis DE TEMMERMAN

echtgenoot van Metrouw
CHRISTIANE LESENNE

geboren te Ronse op 31 december 1928
en door een piinliik werkongeval overleden ke
Montignies-sur-Sambre op 4 juni 1963.

Zoals het de Heer behaagde, zo is het geschied :
Zin MNaam zij gezegend !

Aan God alleen is het vur van de dood bekend en
gelukkiz de mens die zich door een deugdzaam leven
heeft voorbereid, en zich beljverde te leven zoals hij
wenste te sterven.

Terwijl hij ijverig aan de arbeid was, heeft de dood
hem getroffen : Alles hier op aarde is zo kort van
duur: alleen de vriendschap met God is een blijvende
bron van troost en hoop.

Dierbare echtgenote mijn heengaan kwam plots en
zonder afscheidswoord..; die beproeving 15 zeker
zwaar en valt lastig; doch God weet wat ons zalig is;
blijf moedig : in het gebed zult ge troost vinden in
uw groot verdriet,

Beminde dochter zorg er voor door uw gehoor-
zaamheid. uw werkzaamheid, uw goed pgedrag, de
troost en de steun te zijn van uw beproefde moeder,
en bid veor mij.

Dierbare ouders, schoonouders, zuster en schoon-
broeder, grootvader. familieleden en vrienden tot
weerziens, blijft mij allen indachtig in uw vroom
gebed,

Heer.geef aan onze overledene de eeuwige rust.
Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)

Mevrouw Denis DE TEMMERMAN-LESENNE,
Mejuffer Nelly DE TEMMERMAN,

Mr en Mw René DE TEMMERMAN-PROVOST,
Mr en Mw Julien LESENNE-DEVWOLF,

De familien DE TEMMERMAN, PROVOST,
LESENNE en DEWOLF,

danken U van harte voor de blijken
van innige deelneming in hun rouw.

Drukk. Van Enis, Ronse






